Ook op de heetste dag van het jaar weet MWC van de Boucle weer een leuk
feestje te maken!

Al enkele jaren organiseert MWC met de Boucle de Maastricht het zomer roei evenement voor alle
geleden van de vereniging. Dit jaar liep alles net even anders.

Een week voor de Boucle kregen wij van Rijkswaterstraat Bediencentrale Maasbracht te horen dat ze
roeiboten niet meer de sluis in Bosscherveld laten passeren. Ook de sluizen 19 en 20 bij het Bassin
waren voor ons gesloten. Met een beetje creativiteit konden wij de Boucle omvormen tot een
roeievenement met roeien op de Maas door de stad naar de sluis / Boscherpoort terug naar MWC en
verder naar het Grindgat en terug.

Ondanks het hete weer — het was ’s ochtends al 33 graden — ging bijna iedereen die zich had
ingeschreven de Maas op. Hierbij werden de MW(C-roeiers vergezeld door 5 gastroeiers uit Leiden,
Haarlem en Brussel. Voor de organisatie en onze gasten is het verbazingwekkend hoe iedereen
meehelpt of bij de bar service met koffie zetten, iets lekkers voor te bereiden of de riemen en boten
klaar te leggen. Je voelt meteen de goede teamspirit op deze dag. Dit wordt ook zichtbaar bij het
roeien door de stad: samen het water op en samen roeien door de stad, gewoon gezellig, goed roeien
en geen gejaag. 33 graad en stralende zon zijn op het water heel wat aangenamer dan aan land, zeker
als er een klein windje waait. Toch zoeken de boten de schaduw van de bruggen op om even een
pauze te maken en water te drinken.

Terug bij het clubhuis wordt de geplande lunch in Oud-Rekem vervangen door koffie en vlaai en het
gaat weer het water op richting Grindgat. Ook hier moesten wij de plannen weer wijzigen. Het
zonnige weer sloeg om in bewolking met onweersdreigingen. Voor de zekerheid moesten wij vanuit
de Waolenwiert rechtstreeks naar het clubhuis terugroeien. Alle boten waren net binnen en het
begon stevig te regenen. Het was maar een korte verfrissende bui en de regen maakte het verblijf op
ons terras alleen maar aangenamer. Met assistentie van Marianne, Marlou, Mareile, René en een
hele groep andere vrijwilligers stonden aperitief en het eten zo klaar. Mag ik zeggen dat het weer
genieten was bij MWC?!

Blijft voor het bestuur van MWC en andere roeiverenigingen samen met de KNRB eraan te werken
dat de sluizen op de Maas in de toekomst voor ons weer open gaan.



