“Rieu zonder roeien” wordt met een zonnige Boucle de Maastricht toch weer een
groot feest!

Onze gasten van de KR&ZV Het Spaarne, Willem Ill en de Clever Ruder-Club hadden
donderdag een geweldige avond tijdens het Rieu concert op het Vrijthof. Uitstekend
verzorgd op het terras van de Ouden Vogelstruys genoten zij van het spektakel van onze
maestro!

De ochtend erna kwam iedereen bij MWC heerlijk ontbijten. Jammer kreeg de stemming
een demper toen de hemel over Maastricht zijn sluizen opende en binnen kort maar
liefst 28 mm regen de straten onder water liet lopen. Aan roeien was niet meer te
denken. Gelukkig hadden wij een plan B bedacht en onze gasten bezochten voor de
lunch het Bonnefanten museum met zijn indrukwekkende tentoonstellingen.

De smakelijke lunch was nog bij regen in Oud-Rekum in de Brasserie St. Pieter. Na de
lunch stopte de regen en onze gasten konden bij miezelregen het water op voor een
rondje Grindgat. Dit beviel op zijn best ook in onze oudere C4+ boten Pelikaan en Zwaan
die met nieuwe riemen plezierig te roeien zijn. Het diner bij Le Vief was een smakelijke
afsluiting voor een dag die in de ochtend toch wat triest uitzag.

Om de MWC-roeiers niet te storen begonnen wij zaterdag ochtend met een rondleiding
in de Servaas en op het Henric van Veldeke plein. Hier beleef je de rijke geschiedenis van
onze stad in boeiende verhalen van gidsen Ton Cremers en Caspar van Hilten dichtbij.
Een kopje koffie met een stukje vlaai in het Museum aan het Vrijthof het voormalige
Spaans Gouvernement was een passende afsluiting voor dit bezoek van de
stadshistorie.

In de middag kwam het zonnetje er op en onze roeigasten stapten samen met een groep
MWOC roeiers in de boot voor een grote ronde, eerst naar de sluis in Bosscherveld, weer
terug naar de club en verder naar het Grindgat en / of richting Eijsden. Ook dit was
opnieuw met verassingen verbonden. Een kandidaat lid had zich voor deze tocht



opgegeven zonder van tevoren roei-instructie te volgen. Zij plaatste zich met ons in een
C4+ om de lange tocht vol vertrouwen te beginnen. Alin de haven was voor iedereen te
zien dat ze nog nooit een roei-les had gevolgd. “Wat doen wij nu?” was de vraag van onze
ervaren instructeur en stuur Frank. Die meid kunnen wij niet gewoon achterlaten. Ok,
laat ze op bug eerst eens met de riemen dobberen tot dat wij de overtocht naar de kreek
richting Provinciehuis gehaald hebben. Dan in rustig water beginnen te roeien met
verticale balden zonder te klippen zolang het ritmisch doorgaat. En ja, onze kersverse
roeister leerde de eerste halen van het roeien op weg naar Bosscherveld. Ook haar gaf
het roeien onder de oude Servaasbrug een bijzonder geluksgevoel!

Terug in het clubhuis wist onze roei-leerling bij de voorbereiding van de aperitief, het
opdienen van het buffet, het opruimen van tafels en het afwassen stevig mee aan te
pakken. Voor iedereen was het duidelijk, dit Belgische meisje moet maar snel MWC lid
worden en een opleiding in een sessie “Start-to-Row” krijgen!

Ondertussen was Jan Laurens met zijn jazz kwartet met een meeslepende muzikale

versiering van de feestavond begonnen. In de avondzon smaakte het eten van Jan
Pinckaers uit St. Geertruid en het toetje van Erna op het terras voortreffelijk. Onze gasten
sloten de gezellige avond af met een toerliedje van Het Spaarne op de swingende
melodie van “Rock around the clock” en een dank aan de gastvrije vereniging! Zij waren
echtonder de indruk van een gezellige, goed georganiseerde club met een goed en



gevarieerd botenbestand, uitstekende voorzieningen en een geweldig
energieprogrammal
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Wij wisten Dolf Hartemink die als nestor na vele jaren met de leiding van het
toerprogramma bij Het Spaarne stopt in de spotlights te plaatsen en een dank uit te
spreken voor de jarenlange organisatie van toertochten. Als herinnering aan mooie
bezoeken bij MWC konden wij de nieuwe jubileumstrui aan hem overhandigen. MWC
mocht opnieuw honderden bloembollen in de clubkleuren blauw, wit en rood in
ontvangst nemen. Onze tuincommissie zal zeker weer een vruchtbaar stukje aarde voor
deze bollen vinden.

Graag zien wij onze gasten weer terug bij de jaarlijkse Internationale Bollentocht of bij
een gezamenlijke toertocht in internationale wateren.



